


Goed voor elkaar 
 
Rik en de dieren op de boerderij hebben zin in een uitje. Een dagje 
met z’n allen naar de bosvriendjes van Rik! Tijdens het avondeten 
vertelt Rik zijn idee. 
 
‘Maar het bos is veel te ver lopen!’ roepen de eendjes. Daar heeft Rik 
al over nagedacht. Er hoeft er geen eentje te lopen. Het wordt een 
uitje met de tractor en kar van boer Bert.  
 
De kar die voor al het werk op de boerderij wordt gebruikt. Die kar 
kan ook heel goed gebruikt worden voor een uitje met elkaar! Samen 
maken de dieren goede zitplaatsen voor elkaar. 
 
Veer pakt de kussens van de bank, Paard pakt lekker veel hooi. 
Mevrouw Schaap heeft nog plukjes wol voor de eendjes om lekker 
zacht te zitten. Dat hebben de dieren goed voor elkaar! 
 
Onderweg stopt de kar met een hoop gepiep en gekraak. Er ligt een 
hondje langs de weg, het heeft dorst.  Iedereen springt van de kar af 
om te kijken wat er aan de hand is. Kater Prater pakt een bidon uit 
zijn rugzak en gaat naast het hondje zitten. Knor heeft een bakje bij 
zich, dat is handig! Samen schenken ze het water in het bakje. 
 
Langzaam staat het hondje op. Eerst drinkt het voorzichtig een paar 
slokjes, dan veel sneller totdat het bakje leeg is. Alle dieren wachten 
vol verwachting tot het hondje eindelijk iets zal zeggen.  

De eendjes kunnen niet meer rustig en kalm zijn, ze roepen door 
elkaar: ‘Wat is er aan de hand? Hoe heet jij? Waarom lig je hier?’ 
 
Als het hondje uit gedronken is, zegt het zachtjes: ‘Ik ben Bo en ik 
ben verdwaald. Ik was aan het wandelen in het bos met mijn baasje, 
Boer Roelof’. Ik mocht los en speelde verstoppertje. Normaal 
gesproken ruik ik de weg terug, maar ik ben verkouden en nu ruik ik 
de terugweg niet meer.  
 
De dieren kijken elkaar aan ‘Wij gaan je helpen roept iedereen in 
koor.’ Een stukje verderop is de afslag naar het bos, de dieren daar 
kunnen ons vast verder helpen. Zo gezegd, zo gedaan. Bert wacht tot 
ze allemaal weer veilig op de kar zitten en Bo mag op zijn schoot. 
Goed voor elkaar! 
 
Alle boerderijdieren en alle bosdieren gaan samen op zoek naar Boer 
Roelof. Ze spreken af na het zoeken naar de open plek in het bos te 
komen. De dieren zoeken samen op elk plekje in het bos. Zowel op 
de grond als in de bomen. Al snel vinden ze Boer Roelof. Boer Roelof 
rent zo snel hij kan naar de open plek en roept ‘Bo, wat ben ik blij je 
weer te zien!’  
 
Samen houden de dieren een picknick op het veld. Zelfs het zonnetje 
breekt door en de wolken drijven weg. De dag was helemaal anders 
dan bedacht, maar wat is het een fijne dag! 
 

Goed voor elkaar en goed voor elkaar! 



 
Vraag maar raak 
 

- De dieren zijn goed voor elkaar in dit verhaal. Kun je een voorbeeld noemen? (Vraag 
eventueel de mogelijk antwoorden uit) 

o Rik denkt om de eendjes, die niet zo ver kunnen lopen 
o Kater en Knor zorgen samen voor water voor Bo 
o Veer, Paard en Mevrouw Schaap zorgen voor een fijne kar 
o Alle dieren helpen mee op Boer Roelof te zoeken 
o Bo mag op de schoot van Bert zitten 

 
- Wat voor goeds heb jij wel eens voor iemand anders gedaan? 

 
- Wie heeft er wel eens wat goeds voor jou gedaan? Hoe voelde dat? 

 
- In deze klas zijn we ook goed voor elkaar. Probeer dat maar eens uit vandaag! 

  
 
 
 
 
 

 
Waar zijn de dieren?  
 

De tekening bij dit verhaal, laat alleen de kar 
zien. De kinderen hebben vast ideeën over hoe 
dit verhaal eruit ziet. Alle dieren, Boer Bert, 
Veer, Bo en Boer Roelof. Laat ze zelf de dieren 
tekenen en plak deze bij de kar. Goed voor 
elkaar! 


